PROGRAMMAFOLDER JEUGDCORSO



Laat je vandaag heerlijk om de tuin leiden, letterlijk en figuurlijk! Onze
leerlingen nemen je mee op een bonte reis langs 7 prachtige tuinen vol
kleur, creativiteit en fantasie. Van heerlijke aardbeien tot bloeiende dahlia’s
en prachtige vlinders. Zet je zintuigen op scherp en geniet van deze vrolijke
optocht!

In de smalle straten van Vollenhove hangt iets mysterieus in de lucht!

Daar rolt een grote pompoen over het parcours, griezelig en grijnzend!

De deuren piepen en kraken, durf jij te kijken wat daarachter schuilt?
Rondom de pompoen zwerven kleine griezels door de menigte!

Houd je snoep bij de hand en onthoud: zelfs in daglicht kan een klein beetje
griezelen heerlijk zijn! Trick or Treat!

Wie is er niet groot mee geworden? Hoeveel kinderliedjes kun jij op de
wagen ontdekken?

...Verleden, heden, toekomst...
Steeds op zoek naar het onbekende!
Wat zullen we daar vinden?

De tijd zal het leren...

Soms kan de wereld saai en grijs lijken, maar met kleur wordt de wereld
zoveel mooier.

Er zijn kunstschilders die mooie schilderijen maken. Huisschilders die huizen
in de mooiste kleuren zetten. En graffitiartiesten die grappige tekeningen op
muren maken waar iedereen blij van wordt!

Kleur brengt niet alleen vrolijkheid, het brengt ook mensen samen. Het laat
zien dat iedereen uniek is en dat je samen iets prachtigs kunt maken. Dus
waar je ook bent, onthoud: met een beetje kleur en samenwerken, maak je
de wereld mooier voor iedereen!

Dombo vliegt erop uit!

Dombo is geboren met te grote oren.

ledereen lachte hem uit.

Maar... Dombo had een droom: circusartiest worden.
Hij deed er alles voor.

Oefenen, oefenen, oefenen.

En uiteindelijk... is hij de ster van de show!

In een klein dorpje woonden twee buurjongens, Tristan en Keyon. Tristan
was een dromerige gitarist, terwijl Keyon de energieke drummer was. Op
een zonnige middag, terwijl Tristan op zijn gitaar tokkelde in de tuin, hoorde
Keyon de muziek en kwam nieuwsgierig over het hek kijken. Ze raakten aan
de praat en ontdekten hun gedeelde passie voor muziek.

“We zouden eigenlijk samen een band moeten beginnen,” zei Tristan
enthousiast. Keyons ogen begonnen te glimmen. “Ja, dat is het! Maar hoe
zouden we onszelf noemen?” Na wat heen en weer gepraat kwam Keyon
met het idee: “De Flitsende Apen Schieters!” Tristan moest lachen, maar
vond het tegelijkertijd geweldig. Zo gezegd, zo gedaan.

Vanaf die dag repeteerden Tristan en Keyon elke vrije minuut in de garage
van Keyon. Tristan schreef de liedjes en Keyon zorgde voor de strakke beats.
Al snel begonnen ze op te treden op lokale feestjes en in het dorpshuis. De
Flitsende Apen Schieters werden een hit, en de hele buurt kwam naar hun
optredens om te dansen en mee te zingen.



Waar zon, zwembaden en zomerse chaos samenkomen in een bonte
bloemenexplosie!

Op ons park gebeuren de gekste dingen: van dansende badmeesters tot
vliegende luchtbedden.

ledereen is welkom. Als je maar durft mee te draaien in deze vrolijke
vakantiestoornis.

Een vulkaanuitbarsting!

Lava, rotsblokken, GEVAAR!

Pas op want hier komt ‘ie dan.
Wagenbouwgroep Forte, tijd voor actie!

Pak je zonnebril, smeer je in en geniet van dit kleurrijke feestje op wielen!

Vandaag is dit ruimteschip onderweg vanaf New Mars richting Vollenhove.

Wagenbouwen is samen ideeén uitwisselen, hard werken en stormen
doorstaan. Topsport is dit ook. Vooral richting de Olympische Spelen. Wij
hebben deze werelden samengebracht tot de Olympische samenstorm.

Food & Flowers Festival en het Kinderplein!

Het Kompas viert het carnaval wereldwijd: Bourgondisch carnaval, Kom lekker eten, knutselen en spelen!
Venetiaans carnaval én Braziliaans carnaval. Vieren jullie met ons mee?

Voorprogramma Middagcorso met gezellige
dweilorkesten en grappig straattheater om 13.30 uur!

Elsa is een prinses met magische ijskrachten die ze niet goed onder controle
heeft. Tijdens haar kroning raken haar krachten per ongeluk zichtbaar,
waardoor ze in paniek de bergen in vlucht. Daar laat ze haar magie de vrije Heel spannend... Wie wint er? Om 13.00 uur bij het

loop, wat haar koninkrijk in een eeuwige winter brengt. Haar zus Anna gaat Corsokunstwerk op de rotonde
op zoek naar haar om de winter te stoppen. Onderweg ontmoet ze Kristoff, p )

zijn rendier Sven en de sneeuwpop Olaf, die door Elsa tot leven is gebracht.
Om zichzelf te beschermen, roept Elsa een groot sneeuwmonster tot leven:

il Alle mooie wagens rijden voorbij vanaf 14.00 uur,
veel plezier!
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*Tijdstippen gelden voor het Middag- en Avondcorso Kijk op de plattegrondborden op het parcours voor je huidige locatie. Het parcours
is van 7.00 tot 23.00 uur alleen toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs.




